
LEDE

Martinushuis
Markt 9, Lede

Dé ontmoetingsgroep
voor Anderstaligen
enNederlandstaligen

Elke vrijdag van 9u tot 11u
(niet in de schoolvakanties)

“Moest ik niet naar Babbelonië komen, ik
zou deze Belgische mensen nooit leren
kennen.”

“Ik kom naar Babbelonië uit interesse: ik
leer veel bij en denk er achteraf veel over na.”

Ali:

Jeannine:

“Vroeger was ik bang om Nederlands
te spreken, maar hier gaat het goed.”

Karima:

“Het is een goede manier om te kunnen
praten en toch niet op café te moeten gaan.”

Rudy:

v.u.: Eva Buyst, Avansa Vlaamse Ardennen-Dender vzw, Sint-Annastraat 8,
9630 Zottegem - ON: 0859 987 647, RPR Dendermonde, info@avansa-vlad.be

mail: adelien.lybeer@lede.be
Tel: 053/60.58.42
of gsm: 0485/42.86.03
Website: www.babbelonië.be

Kom eens langs:
’t is gezellig,

interessant en gratis!



Babbelonië
de ontmoetingsgroep voor Anderstaligen enNederlandstaligen

Wil je graag je stadsgenoten beter
leren kennen?

Wil je graag samen met
Anderstaligen Nederlands praten?

Heb je zin in boeiende gesprekken
en leuke activiteiten ?

In Babbelonië komen Nederlandstaligen
en Anderstaligen samen, en praten we in
groepjes. Onze gesprekken gaan over
alledaagse dingen, kinderen en ouderen,
feesten, ziekte en gezondheid, werk, …

En we doen ook vanalles. We maken een
wandeling, koken samen, nemen deel aan
een buurtfeest. Of we bezoeken een
organisatie, tentoonstelling, …

• Babbelonië is gratis.

• Je kiest zelf of je elke week komt, of
soms.

• Tijdens schoolvakanties is er geen
Babbelonië.

• Inschrijven hoeft niet. Kom gewoon
langs.


